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Brouwershaven, 29 Dec 1941 

Lieve Nel 

Ik wilde je al eerder een brief schrijven omdat we de brief van Jan al op Dinsdag 

ontvangen hebben, maar ik dacht met al die feestdagen en dan de Zondag weer, dan 

duurt het toch misschien lang voor je de brief zou ontvangen. 

Nu ga ik deze brief ook beschouwen als een soort Nieuwjaarsbrief, alleen als we iets 

naders weten van Jan dan schrijf ik weer. We hebben vrij stille kerstdagen gehad, 

Donderdagmiddag is Krien gekomen, C.W.den Boer en zijn vrouw kwamen ook een 

uurtje, en ’s avonds mijnheer van Beek zijn zuster uit Gorinchem en de zoon van van 

Beek. Die kwamen naar onze geliefde moeder luisteren. Anna is eerste kerstdag per 

tram naar tante Marie geweest, die maakt het goed. 2de kerstdag is Krien bij tante 

Jopie geweest. Ze bracht een pond ….mee en 13 kokkeeitjes, dus weer voorraad. Ons 

konijn woog ongeslacht 9 pond bij ons, schoon 6 pond, een fijne bout dus. We hebben 

er vanmiddag nog van gegeten. Onze puk is weer niet goed, van Vrijdag op Zaterdag 

overgegeven, en nu ligt ze nog te bed, doch beter alweer hoor. Ze krijgt weer praats 

en begint weer wat te eten. Nel, wij hebben werkelijk overvloed, van alles genoeg en 

helpen jullie ook nog een beetje. Wat mogen we de Heere danken voor al die 

zegeningen, en vooral nu het jaar ten einde spoed, worden we er zoo bij bepaald, 

andere mensen gebrek, wij overvloed en goed nieuws van onze lieve jongen. 

Nel nog een paar dagen en het jaar is ten einde en daan staan we voor een nieuw 

jaar. Daarom lieve Nel wensch ik jou namens moeder, Jan, Pie en Anna in het jaar 

1942 des Heeren zegen toe. Het is onze wensch en bede dat Hij je geleiden wil, en je 

gezondheid en al het noodige voor tijd en eeuwigheid zal schenken, en je voor 

rampen en oorlogsgeweld zal sparen. 

Nel 1941 was een jaar wat ons veel leed bracht, vooral ook met onze jongen, maar de 

Heere zegende ons ook ruimschoots, Hij spaarde ons alle, gaf ons gezondheid en 

overvloed, alles onverdiende gaven. Laten we op Hem vertrouwen, en 1942 met Hem 

ingaan, dan zijn we in goede handen. 

Nel Zaterdagavond en nu is het erg druk boven ons en Zaterdagavond bij jullie ook. 

Ze hebben kort bij Jan geweest, bidden we  den Heere dat Hij Jan wil beschermen.  

Maar nu ga ik je nog iets schrijven n.l. ds. Meester is druk bezig om verlichting van 

straf voor Jan te krijgen. Hij heeft aan Christiaanse geschreven, toen os de 



Ortscommandant uit Zierikzee bij ds Meester geweest, nu moet ds.Meester 

Maandagmorgen half elf in Den Haag zijn bij het Marinegerecht om erover te 

spreken. Ds is Zaterdag om 1 uur weggegaan anders kwam hij te laat. Nel ds.M doet 

zijn best hoor. Hij moest heden op Haamstede preken, dat kon nu niet, ds. 

Voorneveld van Haamstede preekte hier, toen een boodschap naar ds vd Linde van 

Zonnemaire, die is toen voor 1 keer naar Haamstede gegaan. Ds Voorneveld i keer bij 

ons en 1 keer op Zonnemaire. Zodoende waren er drie dominees in de weer. Ds 

Meester is zaterdag naar een vriend in Voorburg gegaan, dan gaat hij vandaar naar 

Den Haag naar het Marinegerecht. 

We zijn vol spanning of er een kansje is. Dr Ittman heeft de brief medeondertekend 

en de burgemeester zal er bij gevraagd worden, gunstig adviseren en meewerken. 

Dus Nel laten we hopen  en bidden dat de Heere er Zijn zegen over zal geven en de 

harten van hen die er over zullen beslissen, gunstig zal neigen. Vind je her niet eenig 

van ds. Meester? 

Nel ik heb de brief van Jan ingesloten tenminste een afschrift, dat bewwar je maar 

goed en laat het de familie maar lezen. Nel ik heb Woensdag al aan Jan geschreven, 

want een brief is 10 dagen onderweg, en ik wou proberen of hij hem begin Januari 

had. Nu moet je een goede week in Januari maar weer een briefje schrijven, want we 

wachten half Januari weer bericht. 

Nel wat de bonnen betreft, ik moet nu wat oppassen, en moet er eerst eens goed naar 

informeren, want je controleurs mogen nu ook postpakketten openen. Maar jullie 

zullen bonnen hebben hoor, dan zoek ik wel een andere weg, jullie moeten toch ook 

eten nietwaar. 

Nel je zus Pie vraagt naar een patroon, is dat al klaar? Jij bent nu weer een heele 

dame een nieuwe jurk, nieuwe schoenen. Moeder vraagt of Cor al naar een keteltje 

gekeken heeft? Je schrijft ook niets of je bij de dames mag blijven, maar dat zal wel 

hè? 

De soldaten eten en slokken veel de laatste tijd. Misschien kunnen we later wel weer 

een boterham missen, we hebben er nu aan ds. Meester meegegeven, want die kwam 

onverwacht in Voorburg en moet daar ook eten hebben. 

Veel nieuws is hier niet, ik heb al aardig werk in bestelling, De nieuwe huurders 

betalen goed hoor. Ik zal de dames een kaartje sturen. Ik had al om de melkkaarten 

geweest, we kregen je brief zatedagmiddag 5 uur. Nu moet ik nog om een voor jou 

naar jullie krijgen. Toch dikke melk genoeg. Ik heb nu niet zoveel bonnen voor je, 

later weer meer. We hebben nu minder binnen, want tot heden gebruikten we de 

bonnen van Jan ook, die had Jonker stiekum aan ons terug gegeven, eerst durfden we 



ze niet te gebruiken, maar de laatste tijd maakten we ze op. Nieuwe hebben we niet 

voor Jan.  

Nel groet de fam Krijgsman als je naar Riek schrijft. 

Nou ga ik het er bij laten, hoor. Je weet nu veel hè. Pie schrijft aan De Zeeuw. Huib 

gaat misschien naar Piet in Leeuwarden. Wat ik in de brief van Jan onderstreept heb, 

ziet op den oorlog. Toon is Amerika en van Oost-Indie.  

Onze hartelijke groeten aan fam en de dames. 

Ontvangt onze hartelijke groeten. Je liefhebbende Vader, Moeder, Jan, Pie en Anna. 

H. Verhoeff 


